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Onwerkelijk, oneerlijk en zo plotseling. 
Jij bent er niet meer, wat is het stil.

Eric Hetem
Haarlem		  Haarlem
5 november 1970	  	 11 november 2018

Zó lief, je wordt nu al gemist!
Je bent de liefde van mijn leven.

Judith

Eric is thuis. Daar wennen wij voorzichtig als familie aan de 
nieuwe werkelijkheid.

In de St. Bavokerk op de Grote Markt 22 in Haarlem komen 
we maandag 19 november om 11.45 uur samen. Hier ge-
ven we Eric een afscheid zoals hij dat verdient; persoonlijk, 
liefdevol, kleurrijk en met iedereen die hem een warm hart 
toedraagt. De kerk is fris, warme kleding is een goed idee. 

Na dit samenzijn zal Eric door intimi liefdevol naar het
crematorium worden begeleid.

Wat zou het mooi zijn als je maandag een blauwe kaars voor Eric 
wilt meebrengen met een persoonlijke note eraan.

Parkeren St. Bavokerk kan het beste in parkeergarage
De Appelaar, Damstraat 12, 2011 HA  Haarlem
Houd rekening met ca. 10 minuten extra reistijd

Correspondentie-/bloemenadres
Badelochstraat 30, 2026 VN  Haarlem
Evt. bloemen voor Eric kunnen hier op zaterdag 17 november worden bezorgd of 
maandag naar het afscheid worden meegenomen. Witte bloemen zijn prachtig.

Er is een online condoleance register geopend op www.memori.nl

Vragen? patty@pattyduijn.nl   |   06 51345056


